
14 Brieven van Rudolf Boehm aan Iso Kern  
1961-2003 

 

Iso Kern is een Zwitsers filosoof, die gedeeltelijk in Leuven gestudeerd heeft. Hij verdedigde er ook 

zijn doctoraat en werkte aan het Husserl-instituut. Hij verbleef onder meer in Taiwain en China, waar 

hij zich in Chinese filosofie verdiepte. Sinds zijn Leuvense periode had hij een levenslange 

vriendschap met Rudolf Boehm. Hij bezorgde 14 brieven van Boehm. Ze zijn  niet allemaal gedateerd, 

maar werden door Iso Kern genummerd. 

  



 

  



 

  



 

 

  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


